
Verhaalstenen 
 
 
 
Benodigdheden: 
* vier stenen; 
* stiften (watervast). 
 
 
Van tevoren: 
* Maak de stenen schoon. 
 
 
Stappenplan: 
* Maak als herinnering aan deze livestream de verhaalstenen (ook wel genoemd: herinneringsstenen). 
* Op de eerste steen teken je aan de ene kant een zon en aan de andere kant een wolk met onweer. 
* Op de tweede steen teken je aan de ene kant het kalme water en aan de andere kant de hoge golven. 
* Op de derde steen teken je aan beide kanten een boot. 
* Op de vierde steen schrijf je op de ene kant ‘Wees niet bang’ en op de achterkant ‘Jezus is mijn kapitein’. 
 

             
 
 
Leg deze stenen op je kamer. Als je bang bent, denk dan weer terug aan dit verhaal: Jezus is zelfs 
de baas over de wind en de zee. Hij is de Koning. Hij wil ook jouw kapitein zijn en zegt tegen jou: 
‘Wees niet bang’! 
 


